
Maandag 7 oktober Internationale dag van de ouderen. 

 

 

We vierden de Internationale dag van de Ouderen in ’t Witte 

Hoes. Bij binnenkomst kreeg iedereen een gekleurd naam-kaartje 

van de bestuursleden van de KBO en de PCOB. Daarna mocht elke 

bezoeker een plaatsje zoeken in de zaal. 

 

 

Onder het genot van een kopje koffie werden er al snel geanimeerde gesprekken 

gevoerd. Toen iedereen aanwezig was, werd de middag geopend door de 

voorzitter van de KBO de heer Jos Nijland. Hij heette iedereen welkom en in het 

bijzonder de aanwezige leden van de Businessclub ‘Bij de Tijd”.  

 

 

Daarna was het tijd voor een optreden van de Neighbour Sisters, die allerlei bekende liedjes voor en vooral 

met de aanwezige senioren zongen. Er werden anekdotes verteld en we leerden dat je pas oud bent als je 

na een vermoeiende dag op de bank ploft en “hè, hè ” zegt. Maar zoals op de foto’s te zien is, zijn de 

aanwezige senioren nog lang niet oud. 

 

 

 

In de pauze werd er een drankje geserveerd en werd er door Jos Nijland de 

aandacht gevraagd voor leden van de Businessclub ‘Bij de Tijd’, die een 

cheque aanboden van maar liefst € 2.500,- voor de beide ouderenbonden. 

Met dit bedrag kunnen we weer een hele tijd vooruit en leuke activiteiten 

organiseren.  

Na de pauze traden de Neighbour Sisters nog een keer op met liedjes van 

Annie M.G. Schmidt. En daarna was het tijd voor een paar rondjes bingo. 

 



Na de bingo werden er op de tafels gekleurde kaarten neergezet en moesten alle aanwezigen plaats nemen 

aan de tafel met daarop dezelfde kleur als de kleur van hun naamkaartje. Hierdoor kwamen we in gesprek 

met andere aanwezigen  en konden we ook eens met anderen van gedachten wisselen. 

Ondertussen werd door het personeel van  ’t Witte Hoes alles voorbereid voor het buffet. Toen alles klaar 

was konden we tafel voor tafel een keuze maken uit alles wat de kok voor ons klaar gemaakt had. 

Na het buffet werden de bestuursleden verrast met een door Manon van ’t Witte Hoes zelf  versierde beker 

en werden er nog een aantal prijzen verloot onder de aanwezigen. Daarna werd er een dessert geserveerd 

en keerden allen voldaan huiswaarts. We kijken terug op een heel geslaagde middag. 

 

 

 

 

 


