Donderdag 23 mei: Varen met de Enterse Zomp.

Enterse Zomp

Vanuit de haven bij de Pelmolen vaart de Enterse Zomp
over de Regge. De platbodem ‘Regt door Zee' is een
replica van de laatste zomp van Jans te Berge. Dankzij de
geringe diepgang, de slanke vorm en de afneembare
opboeisels vervoerden de zompen allerlei goederen
zoals: katoen, jute, bakstenen, bomen, inboedels,
houtskool, turf, suikerbieten, graan, zandsteen en antiek.
Drie Enterse scheepswerven hadden het monopoly van
de zompbouw.

Op 23 mei mochten de leden van de KBO meevaren met de
Enterse Zomp. Om 14:00 uur hadden de deelnemers zich
verzameld bij de Pelmolen. We moesten even wachten tot
de zomp door de bemanning uit de stalling werd gehaald.
Daarna moest de zomp nog gekeerd worden om vervolgens
naar de aanlegsteiger te varen.

Om van de wal op de zomp te komen moesten we eerst een hoge
stap zetten en vervolgens over een trapje naar beneden lopen.
Dat viel voor sommige mensen niet mee. Maar al snel had
iedereen een plekje op de banken gevonden. Om 14:30 uur begon
onze vaartocht over de Regge richting de vistrap bij Nijverdal.
Onderweg vertelde de schipper over het varen vroeger, het
meanderen van de Regge en de natuur onderweg.

Vroeger namen de schippers een flesje jenever mee voor onderweg.
Als ze weer aan de thuisreis begonnen was het flesje meestal leeg.
Dat vonden hun vrouwen niet zo fijn, want dan hadden ze te veel
gedronken. Daarom vulde de schippers onderweg hun jeneverflesje
met water uit de Regge, dat net zo bruin was als de jenever.
Tegenwoordig is het Reggewater juist heel schoon; de schipper liet
ons een emmertje Reggewater zien.

Als herinnering aan de zakflacons jenever van vroeger maakt distilleerderij
Spekhorst in Rijssen al jaren zakflacons Zompbitter, die na het proeven, door veel
deelnemers werden gekocht. Een leuke herinnering aan deze vaartocht.




Behalve van de mooie verhalen genoten we ook erg van de natuur langs de oever van de Regge.
Onderweg werden we door Gerrit ook nog getrakteerd op koffie en koek, wat door alle deelnemers

zeer werd gewaardeerd.

Na een gezellige vaartocht waar we allemaal van hebben
genoten kwamen we om 16:30 uur weer bij de Pelmolen aan.
We werden door de heren uit de zomp geholpen en gingen
goed gestemd weer naar huis. We hebben een leuke middag
gehad met prachtig weer onderweg. Een activiteit, die voor
herhaling vatbaar is.



